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Redactie  

Peter van de Zande  

peterz@vliegclubseppe.nl  
06 53719766  
Maasland 101, 5144 EV Waalwijk 

  

Bestuur Vliegclub Seppe  

André Oremus (voorzitter)  

voorzitter@vliegclubseppe.nl 

06 39605322 

 

Maikel Hereijgers  (secretaris)  

secretaris@vliegclubseppe.nl 

06 57343674 

 

Peter van de Zande 

(penningmeester)  

penningmeester@vliegclubseppe.nl 

06 53719766 

 

Bestuur Stichting  

Vliegmaterieel Hoeven  

Hans van Dijk (voorzitter)  

voorzitter -svh@vliegclubseppe.nl 

06 51203238 

 

René Laribij (secretaris)  

secretaris-svh@vliegclubseppe.nl 

06 50505574 

 

Frank Oskamp  (penning meester)  

penningmeester-svh@vliegclubseppe.nl 

06 21111533 

 

 

Operations  

Ad Akkermans  

operations@vliegclubseppe.nl 

06 51224719 

 

Vertrouwenscontactpersoon  

Godelieve Trimbos 

VCS.vertrouwenscontactper-

soon@gmail.com 

 

Bestuur Vliegschool VCS  

Hans Philipse (voorzitter)  

jlphilipse@planet.nl 

06 11002176 

 

Wim Janssen (penningm/secr)  

stemowi3@gmx.com 

06 11456828 

 

Rudy Muller (lid)  

rudymuller@hetnet.nl  

06 51751514 
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Instructeurs  

Jo van Sprang  (HT)  

LAPL, PPL, CPL, IR-SE, NQ, FI, SET-Ces-

sna, Aerobatics, BT.  

Examiner : profchecks/examens   

Javansprang16@gmail.com 

06 53595091 

 

Martin van der Laan  

LAPL, PPL, CPL, IR, BT, Aerobatics, ST, 

FI, NQ, Examiner : profchecks/exa-

mens 

martinvdlaan@outlook.com 

0034.662576304 

 

Theo van Sprang  

LAPL, PPL, CPL, IR-SE/ME, FI, BT, NQ, 

FCL945 bevoegd SEP-verlenginge n 

vansprang747@hotmail.com 

06 48314801 

 

Gerard Ververs  

LAPL, PPL, CPL, FI, IR-SE, NQ, FCL945, 

bevoegd SEP-verlengingen , examiner: 

profchecks/examens   

gerardververs@gmail.com 

06 51417463 

 

Emile Boesenkool  

CPL, PPL, LAPL, IR SE FI met FCL 945 

bevoegdheid SEP-verlengingen  en NQ 

Emile_boesenkool@me.com 

06 25533361 

 

Marco Ritfeld  

CPL (a), IR (a), NQ(a), Aerobatic (a), 

MEP (land), SEP (land), FI(a)-restricted  

Brievenbus_marco@gmx.com 

06 17171824 

 

 

 

 

Bob van der Weele  

ATPL(A), FI(A), IRI(A) SEP, TRI,  

Jvanderweele1957@kpnmail.nl 

06 25121137 

 

Safety manager  

Victor Kruis  

safety@vliegclubseppe.nl 

06 27082661 

 

Barbeheer  

Peter van de Zande  

peterZ@vliegclubseppe.nl 

06 53719766 

 

Vliegclub  

Correspondentieadres  

Margrietstraat 7 

4744 AJ Bosschenhoofd 

 

Bezoekadres  

Past. V. Breugelstraat 93d,  

4744 RC Bosschenhoofd 

0165 202779 

 

Website  

www.vliegclubseppe.nl  

 

Email 

secretaris@vliegclubseppe.nl 

 

Betalingen  

Vliegclub Seppe (penningmeester)  

NL72ABNA0462938069 

 

SVH (penningmeester)  

NL04RABO0123751225 

 

Vliegschool (penningmeester)  

NL91INGB0000183943 
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mailto:gerardververs@gmail.com
mailto:Emile_boesenkool@me.com
mailto:Brievenbus_marco@gmx.com
mailto:Jvanderweele1957@kpnmail.nl
mailto:safety@vliegclubseppe.nl
mailto:peterZ@vliegclubseppe.nl
http://www.vliegclubseppe.nl/
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VAN DE REDACTIE 
 

Beste lezer. 

 

Zondagmorgen 10 oktober gaat de telefoon:  

òPeter wat denk jij van het weer vandaag richting België?ó 

Een mede vliegclub lid had die dag een vliegtrip richting de Franse grens gepland, 

een vlucht waar eigenlijk een flinke mentale (tijds)druk op zat. 

Hij had het weer via diverse inputs grondig bestudeerd en tochêêêêêhij twijfelde. 

Dan zijn er 2 mogelijkheden, je gaat op je eigen gevoel af en neemt een beslissing, of 

je overlegt met een of meerdere collega vliegers hoe die tegen de situatie aankijken. 

Dit telefoontje maakte op mij veel indruk, want dit is pas echt goed vliegerschap.  

Het einde van het verhaal was, dat hij zijn vlucht heeft uitgesteld, wat gewoonweg de 

juiste beslissing was. Het verstand had het gewonnen van de mentale druk om toch 

te gaan vliegen. 

Zowat de hele zondag zou de actuele temperatuur en het dauwpunt gelijk zijn en dan 

is er maar één conclusie: No go. Het risico dat het dichtklapt, wil je als VFR-vlieger 

niet lopen. 

 

In dit kader wijs ik ook op de eerstvolgende thema-avond (dinsdag 3 december,  

19:30 uur) CRM, de human factor in jouw cockpit. 

Dit is een item wat eigenlijk iedere vlieger moet aanspreken, of je nu heel ervaren 

bent of een beginner , maakt niet uit.  

Ervaren captain Marc Lathouwers en tevens clublid laveert je die avond door allerlei 

situaties die voor ons als privé piloten van groot belang zijn, want het maakt niet uit 

of je in een tweepersoons vliegtuig zonder passagiers zit of aan de stuurknuppel van 

een B747 met ôtigõ passagiers. 

Mis die avond niet! 

 

In deze editie 3 prachtige reisverhalen van Oskosh en Utah in de States tot Texel in 

Nederland. Mooie verhalen met leuke fotoõs die alleen maar inspirerend werken. 

 

Tot slot, noteer de datum vrijdag 29 november ook in je agenda, want dan houden 

we de najaarsledenvergadering van de club en van de SVH. Laat je stem niet verloren 

gaan. 

 

De redactie wenst alle lezers een genoeglijk halfuurtje en veel inspiratie om regelma-

tig het luchtruim te kiezen.  

Het volgende nummer verschijnt medio december 2024 en je kunt je bijdrage(n) zoals 

gewoonlijk kwijt bij de ( peterz@vliegclubseppe.nl) 

 

Vriendelijke groet,  

Peter Z  

mailto:peterz@vliegclubseppe.nl
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VAN DE VOORZITTER 
 

 

Beste clubleden, 

 

 
Eind oktober stond in het teken van de theorie avonden 

´Glass Cockpit´ in onze Robin´s. Het voelde als een voorrecht 

een aandeel daarin te mogen leveren. Tegelijk besefte ik dat de hoeveelheid informa-

tie die in een paar uur gedeeld wordt aanzienlijk is. Ook de deelnemers verschillen 

begrijpelijkerwijs in hun ervaring en misschien soms motivatie om iets nieuws erbij te 

leren. Zo nu en dan is het best technisch en de een heeft daar nu eenmaal meer be-

langstelling voor dan de ander. Alleen in de vluchtuitvoering zelf zouden we allemaal 

dezelfde motivatie moeten hebben. Het gaat in de eerste plaats natuurlijk om vlucht-

veiligheid maar direct daarna, of misschien wel gelijk op, gaat het om de kwaliteit van 

je vluchtuitvoering. In ieder geval gaat dit hand in hand samen. Iedere vlucht kent zijn 

verbeterpuntjes en -punten. Het kan altijd beter of je nou een matige vlieger bent of 

een top ace. Er blijven altijd verbeterpunten over. Met de nieuwe ´Glass Cockpit´ in-

strumenten krijgen we de mogelijkheid om nog weer veiliger en nauwkeuriger te vlie-

gen. Straks in de praktijklessen zal dat zeker gaan blijken. 

Soms lijkt het in de gesprekken over de kwaliteit van het vliegen alleen maar te gaan 

over de landing, het sluitstuk van de vlucht dicht bij de harde grond. De passagiers 

klappen voor je als je een greaser van een landing maakt. Je bent dan, in hun ogen, 

een top-piloot. Ze hadden niet in de gaten dat je tijdens de vlucht steeds weer zo´n 

300ft hoger of lager zat. Of dat je van je koers afweek en bijna een verboden gebied 

in vloog. Dat je ondanks meldingen op de radio je niet in de gaten had dat er nog 

een tweede toestel in het circuit zat. De landing moet vanzelfsprekend veilig zijn, 

maar er is zoveel meer dan alleen de landing, die je vluchtuitvoering een voldoende 

of ruime voldoende kunnen geven. De nieuwe apparatuur gaat hierbij weer helpen, 

maar de wil om jezelf continu te verbeteren moet wel uit jezelf komen.  

Mogelijk is er behoefte om nog een keer een bezemsessie, of voor sommigen een 

herhaalsessie te organiseren. Dat gaan we dan zeker doen. Een andere wens die naar 

boven kwam om een dergelijke sessie te organiseren voor het gebruik van de appa-

ratuur bij het I FR-vliegen.  

Er zit zoveel meer in zelf vliegen dan een paar rondjes om de kerk van Oudenbosch 

draaien. 

 

Andre Oremus,  

Voorzitter 
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EAA AIRVENTURE OSHKOSH DEEL II 
In het vorige nummer i s het eerste deel van het verslag van de reis van André en 

Jacky verschenen. 

In dit nummer het vervolg van de reis naar Oshkosh.  

 

Naar de eindbestemming  
Op 17 juni de vlucht naar de VS. Het zou een lange dag gaan worden en dat kon ook, 

omdat je door het tijdsverschil vier uur wint in tijd. Eerst de dag ervoor langdurig ge-

beld met het speciale GA-nummer van de Canadese Border Police.  

We mochten Canada in met als eerste stop Iqaluit in het hoge noorden. Ook natuur-

lijk via e-APIS de Amerikaanse formaliteiten vervuld. Resultaat een email met de lan-

dingspermissie voor Appleton.  

Het weer op de route zag er redelijk uit. Wel flink wat tegenwind en op het laatste 

stuk nabij de grens Canada-VS een verwachting voor wat buienactiviteit. Door de 

flinke tegenwind zouden we tussen Iqaluit (CYFB) en Appleton (KATW) een stop moe-

ten maken op het 1417 NM lange traject. We kozen voor Grande Rivière (CYGL).  

De vlucht van Ilulisat naar Iqaluit (betekent in het Inuit ´place of many fish´) verliep 

volgens plan. Onder ons hadden we weer een prachtig schouwspel van een zee be-

zaaid met ijsbergen en 

ijsschotsen. Bijzonder 

vonden we, dat zodra je 

wat op hoogte bent , het 

Groenlandse luchtruim 

ook aan de westzijde 

wordt gecontroleerd 

door Iceland radar.  

 

Na een tijdje werden we 

overgezet naar de Cana-

dese ATC en de daling 

naar Iqaluit ingezet. In 

het noorden van Canada 
 Iqaluit airport 
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is er helemaal niets te zien. Er zijn geen wegen, dorpen, fabrieken er is niets. Er zijn al-

leen uitgestrekte toendra´s, meertjes en rivieren. Er is niets dat op een boom lijkt. In 

de loop van september wordt dat weer allemaal toegedekt door sneeuw en ijs. Iqaluit 

is best een druk veld met een 2 km lange baan, maar in feite ongecontroleerd. Er 

wordt alleen verkeersinfo gegeven.  

 

Iqaluit is een soort springplank voor vluchten van en naar het oosten en het nog ho-

gere noorden. Veel militaire -en vrachtvliegtuigen, maar ook een lijndienst met ATR´s 

van Canadian North en Greenland Air. We hadden nog een leuk gesprek met de crew 

over het vliegen in de donkere witte wintertijd. Twee jonge gasten die bij slecht weer 

en in de donkere winter hun werk moeten doen, terwijl wij de luxe hebben het slecht-

ste weer te skippen. 

Het snelle tanken en een vriendelijke douanebeambte zorgden ervoor dat we binnen 

45 minuten weer airborne waren. Lekker deze keer weer zonder onze overlevingspak-

ken. De tegenwind bleek inderdaad tussen de 50 en 60 knopen te liggen. Ook de tus-

senstop op Grande Rivière verliep vlotjes. Gelukkig waren we door onze Deense ferry-

piloot eerder getipt dat j e 30 Canadese dollars cash moest hebben op dit veld om het 

landingsgeld te betalen. Anders zou je eerst naar een ATM moeten en dat was heel 

ver lopen.   

 

De laatste leg naar Appleton  
Het laatste deel van de vlucht was nu aange-

broken. Via de satelliettelefoon heb ik tij-

dens de vlucht de douane op Appleton ge-

beld over onze verwachtte aankomsttijd.  

Onder ons veranderde langzaam het land-

schap. Zo hier en daar nu zelfs wat bebou-

wing en een weg. Het radioverkeer werd 

drukker en we waren inmiddels in contact 

met Toronto control. Halverwege Lake Supe-

rior passeerden we de grens met Amerika.  

ATC in Canada, maar vooral in Amerika, is even wennen. Men gebruikt nogal eens 

non-ICAO instructies, het gaat snel en het is druk. Tevoren hadden we wel geoefend 

met Amerikaanse ATC en dat hielp. Op het laatste stuk naar Appleton werden er wat 

buien verwacht met hier en daar een onweersbui ertussen. Zonder dat we erom ge-

vraagd hadden, kregen we vectors om vrij van het weer te blijven. In de daling kregen 

we een visual approach naar Appleton. Links lag Oshkosh en rechts naar het westen 

baan 30 van KATW. Na de landing kregen we meteen taxi instructies om naar de FBO 

te taxiën. Met onze N-registratie word je ook als N-toestel behandeld.   

Maar we moesten eerst nog door de douane. òIn that case turn right, via C, Apron, E 

to the Red Boxó. En dat is ook letterlijk een vierkant, gemerkt door rode lijnen. In dit 

vierkant moet je tussen de rode lijnen stoppen, de motor uitzetten, de deur open-

doen maar blijven zitten tot de officer je aanwijzingen geeft. Nou de soep werd niet 

zo heet gegeten als opgediend. De douanebeambte stond al langs de kant naar ons 

te zwaaien en heette ons hartelijk welkom in de VS.  
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We zijn nog nooit zo snel door de douanecontrole in de VS gegaan. Wat misschien 

een beetje hielp, is dat we een B1/B2 visum hadden. Zo´n visum heb je nodig als je 

niet met een reguliere lijn - of bootdienst de VS binnenkomt. De motor weer opge-

start en taxi instructies naar de FBO gekregen van Ground.  

FBO staat voor Fixed Based Operator en zijn aanwezig op bijna alle wat grotere vlieg-

velden in de VS. De FBO is daar speciaal voor het afhandelen van GA-verkeer. Moet je 

in Europa vaak heel veel dokken voor de matige diensten van een Handling Agent, in 

de VS is het meestal gratis, als je maar tankt en de service is geweldig. Ook hier wer-

den we ontvangen zoals je in een 5-sterren hotel verwacht. Tanken wordt voor je ge-

daan. Ze kwamen met een tankwagen met twee slangen, twee man sterk zodat de 

linker en rechter tank tegelijk in een mum van tijd gevuld werden. Iemand anders 

kwam met een golfkar om onze bagage aan te nemen, wilt u koffie, thee of liever wat 

koud water, still or sparkling. Drie dames achter de receptie, waarvan eentje meteen 

aanbood om ons naar de passagiersterminal van het vliegveld te brengen, omdat 

daar onze huurauto zou staan.  

De FBO is van alle gemakken voorzien. Wifi, vluchtvoorbereidingsruimte, vergader-

ruimte, luxe wachtruimte voor de passagiers, versnaperingen etc. Door een webfor-

mulier in te vullen met onze gegevens konden we ook onze voorkeur aangeven waar 

het vliegtuig op  het enorme platform geparkeerd zou worden. Wij waren een paar 

dagen voordat Oshkosh daadwerkelijk begon, dus doe maar de front row. Ze ver-

wachtten in die dagen daarna zo´n 1.000 vliegtuigen op het platform. Bijna allemaal 

Oshkosh-gangers. 

Oshkosh 
In de dagen voor Oshkosh hebben we nog Chicago bezocht. Een werkelijk verrassend 

leuke stad op ongeveer 3 uur rijden naar het zuiden. En dan Oshkosh. 

Op zondag 21 juli zouden Alex de Bruijn en Jack Hoogewerff aankomen. Ze vlogen 

op Chicago en zouden daar een huurauto nemen. Om een uur of 6 in de middag 
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verwachtten ze op Oshkosh aan te komen. Het plan was ze daar te ontmoeten, omdat 

ze de nodige kampeer- en andere onduidelijke spullen aan ons hadden meegegeven 

in de Piper. Rond die tijd komen er vele honderden andere Oshkosh-gangers aan met 

auto´s en campers bij de vele toegangspoorten van het terrein. Er werd getracht te 

communiceren, maar Alex was nog aan het worstelen met zijn T-Mobile  abonnement 

en Jack had een SIM gekocht waar hij alleen mee kon internetten.  

Maar wie zien we daar tussen al die anderen aan komen rijden, ja hoor, de Seppe de- 

legatie. Tenten werden opgezet en even later aan de pizza.  

Het vliegfeest Oshkosh is moeilijk te beschrijven. Je moet het eigenlijk zelf een keer 

ervaren. Van maandag t/m zondag is het iedere dag een belevenis. Zelfs wanneer je, 

zoals wij, er de hele week bent geweest, heb je nog niet alles gezien.  

Elk bedrijf dat iets te melden heeft op het gebied van GA is er, 15.000 bezoekende 

vliegtuigen, iedere dag vanaf 3 uur een geweldige airshow, van minimale Ultralight 

tot B52 en alles wat daartussen zit.  

Kijk zelf maar eens op https://www.eaa.org/airventure . 

 

De terugreis  
Op zondag 28 juli werd begonnen met de reis naar huis. Alex zou als passagier met 

ons mee terugvliegen. De wind was ons nu een stuk gunstiger gezind en we zouden 

in 1 leg van Appleton naar Iqaluit kunnen vliegen. De wind hadden we nu mee, maar 

de tijd hadden we tegen. Het tijdsverschil met Canada is slechts één uur, maar tussen 

Canada en IJsland is het 4 uur. De dagen worden zo wel kort. De vlucht naar Iqaluit 

(CYFB) zou 1417 NM bedragen, de geplande vliegtijd bijna 5 uur.  

https://www.eaa.org/airventure
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Onderweg konden we halverwege wat onweersactiviteit verwachten en bij de landing 

lage bewolking met regen.  

We namen er genoegen mee, omdat het weer later nog slechter zou worden en 

vooral de wind ongunstiger. Dankzij onze weerradar zagen we de nodige activiteit al 

van tevoren opdoemen en konden we er ten oosten van langs en tussendoor laveren. 

Na bijna 5 uur met de autopilot te hebben gevlogen, moet je jezelf wel weer even 

opladen om de approach en landing te maken. Zeker in dit geval, want er stond een 

heel pittige en variërende cross-wind toen we op circa 800 voet onder de wolken uit-

kwamen en het vliegtuig lekker gewassen werd. De douanecontrole was niet meer 

dan even een snelle blik in de paspoorten, misschien ook omdat het flink regende.  

Iemand van de FBO bracht ons samen met de bemanning van Greenland Air naar een 

van de weinige hotels in het stadje. Gelukkig was het droog geworden en konden we 

na het avondeten nog een wandeling maken om de omgeving te ontdekken. Het 

blijft daar immers erg lang licht.  

 

De volgende dag om 8 uur ´s-morgens stond het vervoer alweer klaar. De vlucht naar 

Reykjavik (BIRK) bedroeg 1215 NM en een kleine 4 uur. Een tussenstop op Groenland 

zou niet nodig zijn. Helaas voor Alex was er weinig te zien van Groenland toen we 

daar overheen vlogen. Een aaneengesloten wolkendek ontnam het zicht. Alleen aan 

de oostzijde konden we een stukje van de Groenlandse schoonheid zien.  

Na de landing en het welkom van de handling agent was de douanecheck zo gepiept. 

Nu nog even tanken, maar dat ging nog een tijdje duren. Vlak na ons landde er een 

grote Turks geregistreerde jet. De tankwagen kwam eraan, maar reed ons voorbij en 

begon met het tanken van de jet. Hé, wij waren eerder! De handling agent liet zich 

ontvallen dat er een heel belangrijke VIP aan boord zou zijn.  

Na wat doorvragen bleek het te gaan om een Russische oligarch die dicht bij Poetin 

zou staan. Dat leek er wel op, want boven de 10.000$ cash bij je moet je daarvan aan-

gifte doen bij de douane. Niet eerder zoÌn dikke rol met 500õtjes gezien. Interessanter 

dan mijn creditcard denk ik zomaar. Enfin, snel werden we afgeleid, want er landde 

een bekende Cirrus Vision Jet met aan boord Amir en Tamra.  

Het is een bekend echtpaar dat artikelen schrijft over hun wereldreizen met hun Vi-

sion Jet. We hadden ze eerder ontmoet tijdens een Cirrus Fly-in. Een artikel dat ze 


