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Redactie 

Peter van de Zande 

peterz@vliegclubseppe.nl  
06 53719766  
Maasland 101, 5144 EV Waalwijk 

  

Bestuur Vliegclub Seppe 

André Oremus (voorzitter)  
voorzitter@vliegclubseppe.nl 

06 39605322 

 

Maikel Hereijgers (secretaris) 

secretaris@vliegclubseppe.nl 

06 57343674 

 

Peter van de Zande 

(penningmeester) 

penningmeester@vliegclubseppe.nl 

06 53719766 

 

Bestuur Stichting  

Vliegmaterieel Hoeven 

Hans van Dijk (voorzitter) 

voorzitter-svh@vliegclubseppe.nl 

06 51203238 

 

René Laribij (secretaris) 

secretaris-svh@vliegclubseppe.nl 

06 50505574 

 

Frank Oskamp (penningmeester) 

penningmeester-svh@vliegclubseppe.nl 

06 21111533 

 

 

Operations 

Marcel Stevens 

operations@vliegclubseppe.nl 

06 45406416 

 

 

Bestuur Vliegschool VCS 

Hans Philipse (voorzitter) 

jlphilipse@planet.nl 

06 11002176 

 

Wim Janssen (penningm/secr) 

stemowi3@gmx.com 

06 11456828 

 

Rudy Muller (lid) 

rudymuller@hetnet.nl 

06 51751514 
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Instructeurs 

Jo van Sprang (HT) 

LAPL, PPL, CPL, IR-SE, NQ, FI, SET-Ces-

sna, Aerobatics, BT. 

Examiner: profchecks/examens  

Javansprang16@gmail.com 

06 53595091 

 

Martin van der Laan  

LAPL, PPL, CPL, IR, BT, Aerobatics, ST, 

FI, NQ, Examiner: profchecks/exa-

mens 

martinvdlaan@outlook.com 

0034.662576304 

 

Theo van Sprang 

LAPL, PPL, CPL, IR-SE/ME, FI, BT, NQ, 

FCL945 bevoegd SEP verlengingen-

vansprang747@hotmail.com 

06 48314801 

 

Gerard Ververs 

LAPL, PPL, CPL, FI, IR-SE, NQ, FCL945, 

bevoegd SEP verlengingen, examiner: 

profchecks/examens  

gerardververs@gmail.com 

06 51417463 

 

Emile Boesenkool 

CPL, PPL, LAPL, IR SE FI met FCL 945 

bevoegdheid SEP verlengingen en NQ 

Emile_boesenkool@me.com 

06 25533361 

 

Marco Ritfeld 

CPL (a), IR (a), NQ(a), Aerobatic (a), 

MEP (land), SEP (land), FI(a)-restricted 

Brievenbus_marco@gmx.com 

06 17171824 

 

 

 

 

Bob van der Weele 

ATPL(A), FI(A), IRI(A) SEP, TRI,  

Jvanderweele1957@kpnmail.nl 

06 25121137 

 

Safety manager 

Victor Kruis 

safety@vliegclubseppe.nl 

06 27082661 

 

 

Barbeheer 

Lia Damen 

liadamen@outlook.com 

06 51233586 

 

Vliegclub 

Correspondentieadres  

Margrietstraat 7 

4744 AJ Bosschenhoofd 

 

Bezoekadres  

Past. V. Breugelstraat 93d,  

4744 RC Bosschenhoofd 

0165 202779 

 

Website 

www.vliegclubseppe.nl  

 

Email 

secretaris@vliegclubseppe.nl 

 

Betalingen 

Vliegclub Seppe (penningmeester) 

NL72ABNA0462938069 

 

SVH (penningmeester) 

NL04RABO0123751225 

 

Vliegschool (penningmeester) 

NL91INGB0000183943 

mailto:martinvdlaan@outlook.com
mailto:gerardververs@gmail.com
mailto:Emile_boesenkool@me.com
mailto:Brievenbus_marco@gmx.com
mailto:Jvanderweele1957@kpnmail.nl
mailto:safety@vliegclubseppe.nl
mailto:liadamen@outlook.com
http://www.vliegclubseppe.nl/
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VAN DE REDACTIE 
Beste lezer. 

 

Laat ik beginnen met alle lezers, vliegend of niet-vlie-

gend, een gelukkig nieuwjaar te wensen. 

Vanzelfsprekend een jaar in goede gezondheid, want dat is toch het grondbeginsel van 

het leven waardoor wij als mens goed kunnen functioneren. 

Een goede gezondheid is voor ons als vliegers nog meer van belang, dan voor niet-

vliegers, want goed in je vel zitten, je fit voelen, is een basisvereiste om goed op hoogte 

te kunnen functioneren. Daarom mogen de vlieg medische keuringen van mij gerust 

serieus genomen worden en kunnen de medici niet genoeg checken. Natuurlijk voor-

komt geen enkele medische keuring een plotseling menselijk lichaamsfalen, maar dat 

geldt ook op de weg, op de fiets of zelfs te voet. 

 

Regelmatig zelf het luchtruim kiezen, alleen, of nog liever met een vliegmaat, draagt 

ook bij aan die veiligheid. Je hoeft niet ver te gaan om je skills te oefenen. Bereid bij-

voorbeeld eens een vluchtje voor van Seppe (EHSE) naar Namen (EBNM) in België. Dat 

kan links of rechts om de Brussel CTR heen en je bent al een tijdje bezig om uit te 

vogelen welke restricties je tegen kunt komen. Daarna ga je de lucht in en is alles weer 

anders dan vanaf de grond voorbereid.  

Dan komt de RT er nog bij. Prachtige route om te oefenen. 

Hoe verdeel je de onderlinge taken? Ook zo’n ding waar vaak te weinig aandacht aan 

besteed wordt. 

Dit gaan we oplossen. 

Binnenkort wordt een thema-avond georganiseerd met als onderwerp “CCM”. 

Cockpit crewmanagement. Houdt de berichtgeving in de gaten. 

 

Bij deze bedank ik onze (trouwe) adverteerders/sponsoren, die het financieel mogelijk 

maken om ook dit jaar weer 11 edities uit te brengen. 

Op onze website onder de kop sponsors staan de logo’s met een link naar hun eigen 

website. Kijk er eens naar, wellicht is er chemie. 

 

Ook dank ik de schrijvers, die mij afgelopen jaar regelmatig van kopij hebben voorzien. 

Hopelijk kan ik in 2024 ook weer op hen rekenen en stimuleer ik alle overige leden hun 

mooie hobby van zich af te schrijven en te delen met de lezers van de Albatros. Ge-

deelde vreugd is dubbele vreugd, zoals het spreekwoord luidt. 

 

Het volgend nummer verschijnt medio februari 2024 en je kunt je bijdrage(n) zoals 

gewoonlijk kwijt bij de redactie (peterz@vliegclubseppe.nl) 

 

Vriendelijke groet,  

Peter Z  

mailto:peterz@vliegclubseppe.nl
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VAN DE VOORZITTER 

NIEUWJAARSTOESPRAAK 
 

Het was me het een jaartje wel. 2023 laat mij achter met veel ge-

mengde gevoelens. Diepe dalen en grote hoogtes. Heel recent moes-

ten we weer kennisnemen van het overlijden van ons oud clublid Hans Oortman. Te 

vaak moesten we bij elkaar komen om afscheid te nemen van vliegvrienden. Te vaak 

en onverwacht, diepe sporen achterlatend.  

 

Dan was er ook nog het weer dat, zeker tegen het einde van het jaar, zich niet van 

zijn beste kant liet zien. Het was het natste jaar sinds het vastleggen van de metingen. 

Ondanks dat is er bijna 1000 uur gevlogen met onze Robins. We hadden in de club 

dit jaar te maken met twee buitenlandingen, beiden gelukkig met een goede afloop.  

Er waren meer hoogtepunten. Zo kon de SVH de NCD vervangen en nooit eerder 

hebben we zoveel nieuwe leden mogen verwelkomen. De gemiddelde leeftijd in de 

club is zelfs aan het dalen. Het aantal vrouwelijke leden stijgt verhoudingsgewijs. De 

sociale events worden goed bezocht en zijn zonder uitzondering ouderwets gezellig 

zoals het de gezelligste vliegclub van Nederland betaamt. Thema-avonden zijn weer 

op stoom en ook die worden goed bezocht. De ATO, ons opleidingsinstituut, kwam 

zonder noemenswaardige kleerscheuren de zoveelste ILT-audit door. En we zijn fi-

nancieel gezond. 

 

De capaciteit van de Robins is natuurlijk niet onbeperkt. Bijna 1000 uur zijn heel veel 

uren. Volgens mij zelfs een all-time record. Ook de beschikbaarheid van instructeurs 

kent zijn grenzen. Tot nu toe hebben we zonder grote aanpassingen de groei kunnen 

bewerkstelligen. Vrijheid, blijheid bij het reserveren van de toestellen was de afgelo-

pen jaren een groot goed. Als het echt nodig is, zullen we in het komende jaar mis-

schien toch de touwtjes een klein beetje moeten aantrekken om de beschikbaarheid 

van de toestellen wat efficiënter te regelen. Het invoeren van een ledenstop is een 

paardenmiddel, dat de doorstroom van leden in een vereniging ernstig verstoort. 

Voordat je een leegloop, want dat is het gevolg van een ledenstop, weer hebt omge-

bogen in een gezonde doorstroming, ben je heel wat jaartjes verder. 

 

Zoals gezegd kon de SVH in september de vloot vernieuwen door de aanschaf van de 

CCL. Een toestel in prima staat, goed uitgerust, relatief weinig vlieguren. Van twee wat 

oudere heren geweest, altijd binnen gestaan. Het toestel bleek ook erg zuinig. Je kon 

er uren mee vliegen zonder dat de brandstofmeter naar beneden bewoog. We zijn 

door het oog van de naald gekropen. Dankzij het vakmanschap van de dienstdoende 

instructeur en de rust die de twee aanwezige leerlingen wisten te bewaren, kon de 

CCL na twee dagen, zonder een krasje erop, alweer uit het noodlandingsveld gevlo-

gen worden. En we hebben weer geleerd. Nou ja, een oude les werd eigenlijk her-

haald. Ook een betrouwbare meter kan opeens een onbetrouwbaar instrument zijn. 
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En je hebt er maar ééntje in een Robin en er zijn geen vluchtstroken in de lucht. Een 

ouderwetse peilstok, hoe lastig soms ook in het gebruik, blijkt dan weer een onmis-

baar meetinstrument te zijn. Mijn eerste auto, ook Frans fabricaat, een ‘deux-chevaux’ 

had er al eentje. Nooit met een lege tank gestaan…. Wel met wat andere gebreekjes 

trouwens… En mijn eerste serieuze lestoestel, een Cessna 150, had ook zo’n peilstok. 

Nooit met een lege tank gestaan… Wel op een gammel trapje… en wel wat andere 

gebreekjes…. Enfin, gebreken en peilstokken zijn kennelijk onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Lastig zo’n druppende peilstok, maar er zit niets anders op. Als klap op de 

peilstok kwam het nieuws dat Robin voor de zoveelste keer failliet is gegaan. Ze gaan 

daar vaker failliet dan dat een kist een overhaul nodig heeft.  

 

Ook dit jaar zijn er weer nieuwe woorden toegevoegd aan de dikke van Dale. 

‘Graaiflatie’ heeft gewonnen en een runner-up was ‘Vliegschaamte’. Weer zo’n eng 

woord. Net als ‘Vliegtuigje’ waar ik het vorig jaar al over gehad heb. Hebben jullie 

trouwens vliegschaamte? Ik niet. Ik heb vliegtrots, zal het uitleggen. Van de wereld-

wijde CO2-uitstoot wordt 2,5% toegeschreven aan de luchtvaart. Dat was eerst nog 

3% maar dat vond men een beetje te veel naar boven afgerond. Van die 2,5% wordt 

weer een 0,5% procent toegeschreven aan alles wat geen airliner is. Zoals militaire 

luchtvaart en natuurlijk valt onze General Aviation in die categorie. Een 0,5% van 2,5% 

is 0,000125% oftewel een tiende promille van het totaal. Logisch dus dat je je vast-

plakt aan een business jet en General Aviation verbiedt op Schiphol en Eindhoven. 

Dat zal heel wat CO2 zoden aan de dijk zetten. In december kwam een rapport uit 

over de aanwezigheid van schadelijke stoffen rondom vliegvelden in Nederland. Het 

rapport, geschreven in opdracht van het Ministerie van Waterstaat en Infrastructuur, 

kwam tot de schokkende conclusie dat 95% van de schadelijke stoffen rond Schiphol 

niet kon worden toegeschreven aan de luchtvaart, maar aan andere vervuilende 

bronnen. Bij de kleine luchthavens, zoals Rotterdam en Eindhoven, was dat zelfs 99%! 

Slechts 1% is te wijten aan de vliegbewegingen. Seppe? Niet te meten. Wordt het 

geen tijd om eens wat andere, veel meer vervuilende activiteiten, in het kwade dag-

licht te zetten. Tijd om je super-glue ergens anders op te spuiten. Natuurlijk, ik besef 

heel goed dat alle beetjes helpen. Maar tegelijkertijd ben ik er trots op dat onze Ge-

neral Aviation er zo weinig toe doet in het wereldwijde klimaatprobleem. Trouwens 

als vliegclub gaan we ook nog eens compenseren. In het nieuwe jaar komen er zon-

nepanelen op het dak van het clubgebouw. Dus kom bij mij niet aan met vlieg-

schaamte. Er zijn heel wat andere activiteiten in de wereld waarvoor je je echt voor 

zou moeten schamen. 

 

Rondom ons vliegveld is er in 2024 ook het nodige te doen. Het vliegveld bestaat dit 

jaar 75 jaar. Eind augustus wordt dat gevierd en wordt er de nodige aandacht aan ge-

schonken. Ook is er nog steeds gedoe over het verleggen van het entry point. De be-

bouwing blijft maar oprukken en zouden we meer naar het westen moeten opschui-

ven. Met baan 06 in gebruik wordt het dan wel een erg kort stukje downwind en 

moet je wel heel erg snel je downwind-checks afraffelen. Of een soort S-bocht maken 

zodat je weer een langer downwind hebt maar dan heb je zowat een aerobatic rating 

nodig. Ik benijd Jan, onze havenmeester, niet met al zijn lastige buren en klanten.  
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Wel krijgen we op zeker moment verplichte meldpunten voor het uitvliegen. Volgens 

mij een goede zaak om bebouwing en parachutisten te omzeilen. Ook nieuw zijn de 

pre-fixen. Eigenlijk zijn ze er al een tijdje voor heli’s en gyrocopters. Wanneer je, 

Gyro- of Heli-met call sign over de radio hoort, ogen nog meer op steeltjes. Er komt 

er nog eentje bij speciaal voor de solisten; Solo-Pappa Charlie Lima. En als we dan 

toch met de prefixen aan de gang gaan, moeten we misschien voorstellen dat ieder-

een even zijn voornaam als prefix erbij roept. Ad(je)-Pappa Sierra Quebec at the entry 

point of Andre(tje)-Pappa Alfa Alfa downwind 06. Dan weet je tenminste wanneer je 

het circuit even moet mijden. 

 

Er gebeurt dus van alles op ons veld. Op Koningsdag wordt weer een ‘Free-Your-

Mind’ festival gehouden. Je weet wel zo’n festival waarbij veel bezoekers proberen 

hun mind wat te free-en. Dit keer niet één dag, maar twee hele dagen. 40.000 bezoe-

kers worden er verwacht. Met de op- en afbouw gaat dat in de praktijk gauw 4 dagen 

een onbruikbaar vliegveld betekenen.  We hebben het geld nodig om de exploitatie 

van het vliegveld rond te krijgen, is het verhaal. Vorig jaar lukte dat met 1 dag, dus 

twee dagen zal dan wel een verlaging van de landingsgelden betekenen. Maar die vi-

sie werd niet helemaal gedeeld. Toch een beetje graaiflatie misschien. Safety mee-

tings, entrypoint, vaste meldpunten, er wordt ook gewerkt aan een instrument nade-

ring, baanverlichting. De mid-runway markering is er al. Het is dat Jan al erelid is, an-

ders zouden we hem zo voordragen.  

 

Onze VCS bestaat dit jaar 60 jaar. Het bereiken van deze respectabele leeftijd moet 

natuurlijk gevierd worden. We gaan dat doen met een uitgebreid happy-hour ergens 

in het voorjaar wanneer het hopelijk weer wat beter terrasweer is. Jullie voorzitter 

viert dit jaar ook een soort jubileum. Met een heel korte onderbreking 20 jaar VCS-

bestuurslid. Met veel plezier altijd gedaan, maar eigenlijk al veel te lang. Met de 

kleine 200 leden die we hebben, moeten er toch kandidaten zijn die met twee vingers 

in de neus zo’n klusje erbij willen doen. Over vingers gesproken; In maart, met de 

ALV, komt die kans, dan slechts één vinger opsteken en als de leden ermee instem-

men en dat doen ze vast, heb je de mooiste bestuursfunctie van vliegend Nederland. 

 

Ik wens alle vliegtuigzelfbouwers een productief jaar toe, ik wens alle leerlingen een 

spoedig brevet toe, ik wens alle vliegpartners een gelukkige partnerpiloot toe. En 

voor nu hef ik het glas en wens ik jullie allemaal voorspoed en heel veel mooie vlieg-

uren in goede gezondheid toe. Kortom het allerbeste toegewenst voor 2024.  

 
Andre Oremus 

Voorzitter  



 

 

Albatros | Nr. 01 | 2024                                       9                                                                
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AFSCHEID VAN DE ANTONOV 2 
De Antonov-2 is jarenlang een blikvanger geweest op Seppe-Zuid. Inmiddels is het 

toestel in een van de hangaars op Zuid gezet voor inspectie en klein onderhoud. 

Daarna zal het toestel worden overgevlogen naar Duitsland voor groot onderhoud. 

Om vervolgens in het voorjaar te worden overgevlogen naar Groenland om als werk-

paard te gaan dienen bij de Amerikaanse bergingsoperatie van een P38 Lightning uit 

de Tweede Wereldoorlog. 

 

 
++++++++++ 

 

KONINGSDAG 2024   
 

Op Koningsdag krijgt het Free Your Mind 2023 festival een tweede editie. 

Dit evenement zal grote impact hebben op het gebruik van het vliegveld. 

Het wordt tijd, dat het bij de vliegveldexploitanten doordringt dat Seppe een vlieg-

veld is en geen evenementen terrein. 

 

Logistiek gezien zal het vliegveld vanaf donderdag 25 april (eigenlijk woensdagavond 

24 april om 20.00 LT) niet beschikbaar zijn voor vliegverkeer en op zondag 28 april 

om 13.00 uur LT weer openen voor vliegverkeer. 

Details worden uitgewerkt tussen organisatie, gemeente en het moederbedrijf van 

het vliegveld. Zodra er meer details bekend zijn, zullen wij dat publiceren. 

 

Houdt in ieder geval met het plannen van je vliegtochtjes rekening met deze be-

perkte openingstijden.  
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WAT ZIJN DE TOP VIJF VLIEGVELDEN 

IN HET VERENIGD KONINKRIJK? 
 

SkyDemon telt elke vier weken het totaal aantal bewegingen van SkyDemon ge-

bruikers op elk vliegveld in Europa. Dat hebben ze afgelopen twee jaar ook ge-

daan voor het gebruik van de vliegvelden in de U.K. 

  

Hieruit kwam een mooie ranglijst tevoorschijn (bijgewerkt t/m november 2023) waar-

bij duidelijk werd dat het zuiden van de U.K. beter in de markt ligt dan de rest van het 

land. Ligt het eraan dat de zuidelijke vliegvelden beter zijn, of komt het doordat er 

onder de M4 meer piloten homebased zijn? Skydemon heeft er geen antwoord op. 

 

Top 5 
1. Op plaats 1 staat Turweston Airfield in Northamptonshire met zowel grasbanen als 

harde banen. Het restaurant zou er ook goed zijn. 

 

 

2. Op nummer 2 komt Isle of Wight-

Sandown. Op de Sandown T-shirts vat-

ten ze het vliegveld samen met de slo-

gan “no PPR”, “no Hi-VIZ”, “no misera-

ble people”, “Just briljant”.  
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3. Op nummer 3 komt Duxford waar de IWM haar luchtvaartbasis heeft en het is het 

centrum voor het restaureren van Warbirds. Altijd wat te zien en natuurlijk het fantas-

tische Imperial War Museum. 

 

4. Op nummer 4 noteert men het vliegveld Solent, direct aan zee gelegen en heet of-

ficieel Lee-on-Solent. 

Het lijk een ingewikkeld veld, maar dat valt in de praktijk reuze mee. Je vindt er het 

Hovercraft museum en ligt op loopafstand van het strand. 

 

5. Tenslotte staat op nummer 5 Popham, de thuisbasis van de jaarlijkse Microlight 

Fair. 

De Engelsen noemen het veld vaak de “spiritual home base of the GA”. Geen PPR-ge-

doe en wanneer de toren niet bemand is, dan gewoon air/air. Vermeldenswaard is 

nog de offset approach voor de 26. 
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++++++++++ 

 

KERSTBORREL 2023 
Ik kijk er ieder jaar weer naar uit, naar 

onze Kerstborrel. 

Het is zo’n beetje de aftrap van allerlei 

feestelijke bijeenkomsten op weg naar 

de Kerstdagen zelf. 

Zaterdag 16 december stond op de 

activiteitenkalender als datum en ieder 

jaar vraag ik me weer af, of er toch wel 

voldoende belangstelling voor zal zijn. 

Eigenlijk onzin, want we hebben nog 

nooit over voldoende volk te klagen 

gehad. 

We waren met een kleine 80 gasten, ondanks een paar afmeldingen op het laatste 

moment door ziekte en we mochten veel nieuwe leden ontmoeten. 

Hoogtepunt van de borrel is natuurlijk het in het zonnetje zetten van de aanwezige 

solisten van dit jaar. 

We telden er 4, al hadden we dit jaar in totaal 9 solisten, maar de afwezigen houden 

de uitreiking nog tegoed. 

“Solo tankers” is eigenlijk een verkeerd woord, want vorig jaar zijn we overgegaan op 

prachtige glazen met inscriptie. Na een toespraakje van de instructeur volgt de felici-

tatie en daar moet op gedronken worden. 

Prachtig om te zien, dat Berenice van der Weele niet onderdeed voor haar mannelijke 

collega’s. Ze had het glas al leeg voor je er erg in had. Proost!. 
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Het werd een steeds gezelligere boel, de mensen bleven lang hangen en complimen-

ten aan de Hapfabriek voor het verzorgen van de perfecte hapjes. 

Ook bedanken we Robin en Anne voor het “bemannen” van de bar en Nathalie voor 

het serveren van de hapjes. 

Bekijk de fotocollage elders in het blad voor een sfeerimpressie. 
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ik me weer af, of er toch wel voldoende belangstelling voor is. Eigenlijk onzin, want 

we hebben nog nooit over belangstelling te klagen gehad. 

We waren met zeker 80 gasten ondanks een paar afmeldingen op het laatste mo-

ment vanwege ziekte en we mochten veel nieuwe leden ontmoeten. 
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VLIEGPASSIE IN HERFST/WINTER 
Crosswind Training en de ultieme voldoening. 

Terwijl we onze klokken terugdraaien en de zomerse zonuren vervagen tot her-

inneringen, hebben we in deze sombere dagen een unieke kans. De dagen zijn 

kort, de nachten lang en de lucht is doordrenkt met regen, najaarsstormen en 

laaghangende bewolking. Maar laten we dit niet zien als een belemmering, inte-

gendeel, het is het perfecte moment om te trainen. Vooral nu, wanneer de uitda-

gingen van wisselende omstandigheden onze vaardigheden als piloten op de 

proef stellen. 

 

Trainen op Touch en Go's 
De sterke crosswind verheft elke landing tot een ware uitdaging. Het is in deze peri-

ode dat we moeten streven naar perfectie, trainen op touch en go's en de kunst van 

crosswind landingen verfijnen. Er is geen substituut voor ervaring en juist nu is het 

moment om die waardevolle vlieguren op te bouwen. Elk moment in de lucht, elke 

landing is een les op zich. 

 

De uitdaging van crosswind landingen 
Een crosswind landing vereist precisie en beheersing. Bij crosswind komt de wind 

vanaf de zijkant van het vliegtuig, waardoor je de neus van het vliegtuig moet uitlij-

nen met de landingsbaan. Hierbij speelt het voetenwerk een cruciale rol; het coördi-

neren van het roer en de ailerons om het vliegtuig in lijn te houden. De uitdaging ligt 

niet alleen in het landen, maar ook in het behoud van de controle tijdens de afdaling. 

 

Simulatie van noodlandingen en high final Approach 
Een gesimuleerde noodlanding voegt een extra dimensie toe aan de training. Stel je 

voor dat je een landing moet maken onder minder dan ideale omstandigheden. Het 

vereist snelle besluitvorming en nauwkeurige uitvoering. Voeg hier een high final ap-

proach vanaf 700 ft aan toe, slechts 100 meter voor de threshold. Deze combinatie 

daagt je uit om je vaardigheden naar een hoger niveau te tillen en je voor te bereiden 

op onverwachte situaties. 

 

Passie voor het Vliegen 
Vliegen is meer dan slechts een hobby; het is een passie. Het gevecht met een ma-

chine, balancerend tussen lucht en aarde, is een ervaring die elke piloot koestert. De 

voldoening van het neerzetten van een crosswind landing, alsof je de wind hebt be-

dwongen, is ongeëvenaard. 

Wat vandaag goed is, kan morgen beter. De zoektocht naar perfectie is oneindig, 

maar dat is de schoonheid van vliegen. Het is een voortdurend leerproces. Elk mo-

ment in de lucht is een kans om te groeien, te verbeteren en te genieten van de vrij-

heid die vliegen met zich meebrengt. 

Dus, medepiloten, laten we de uitdagingen van de herfst/winter omarmen en onze 

passie voor het vliegen verdiepen. Train in de crosswind, simuleer noodsituaties en 
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perfectioneer je landingen. De lucht wacht op ons, klaar om ons te testen en ons de 

onvergelijkbare voldoening te geven die alleen vliegen kan bieden. Bel die instruc-

teur, is het niet voor de gezelligheid, danwel om te voorkomen dat je dood gaat... :) 

 

Blauwe luchten en veilige landingen toegewenst! 

 
Groet, 
Jean Paul Sablerolle 

++++++++++ 
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6 WEKEN – 3 MAANDEN REGEL.  

 

De afgelopen weken stond het qua weer veelal in het teken van veel wind en langdu-

rige regen. In die gevallen kon er weinig gevlogen worden en in de spaarzame win-

dows van vliegweer werd er zo veel mogelijk toch nog even airborne gegaan. 

In deze periodes van matig vliegweer kan het SVH-bestuur begrijpen dat het best 

moeilijk is om aan de door de club ingestelde 6 weken regel en aan de wettelijke re-

gel van 3 maanden te voldoen. 

Dat wil zeggen, dat als u 6 weken niet heeft kunnen vliegen, er een vlucht dient te 

worden gemaakt met een current SVH lid. In het geval dat er 3 maanden niet is ge-

vlogen, dient er een vlucht met een instructeur te worden gemaakt. In beide gevallen 

worden er minimaal drie starts en landingen vereist om wederom passagiers mee te 

mogen nemen. 

 

Het gaat hierbij om vluchten op het type vliegtuig, in dit geval dus een Robin en niet 

om een willekeurig eenmotorig vliegtuig. Heeft u dus op een Robin gevlogen bij een 

andere club of organisatie dan telt dat dus gewoon mee als current. Zolang u dat 

maar kan aantonen in uw logboek. 

 

Wij willen als SVH-bestuur aandringen om deze regels te respecteren. Doet u dat niet, 

dan riskeert u als vlieger, maar wij ook als club, een boete en een nare discussie met 

de wettelijke instanties. Iets wat we graag willen vermijden. 

 

Hopelijk komt er snel weer goed vliegweer aan, zodat bovenstaande belemmeringen 

voor de meesten onder u vermeden kan worden en er gewoon lekker gevlogen kan 

worden. 

 

Wij wensen u dat in ieder geval toe als SVH-Bestuur. 

 

Groet namens SVH 

Frank Oskamp 
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FIRST SOLO 
Op vrijdag 12 januari heeft Bas Jansen zijn first solo vlucht mogen maken. 

Dit feestje vond plaats na slechts 13 vlieguren op de teller. 

Volgens instructeur Bob van der Weele was Bas al eerder klaar voor zijn solo, maar hij 

moest eerst een keer naar EHMZ zijn geweest alvorens alleen het toestel te mogen 

besturen. 

 

Bas, namens vliegclub Seppe van harte gefeliciteerd en succes met je vervolgoplei-

ding. 

++++++++++ 

 

BOURG, TOURDEFRANS, CLUBKAMP 

 

Door de jaren heen zijn er verschillende benamingen ontstaan voor ons “club-

kamp”. Hoe je het ook noemt, inmiddels vliegen we al meer dan 30 jaar elk jaar 

een weekje met een hoop kisten erop uit. We vliegen veel, eten nog meer en 

soms drinken we daar dan iets bij. Onder de bezielende leiding van onze grote 
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roerganger en instructeur Frans Luxembourg verbleven we jarenlang een week 

lang op Bourg en Bresse (LFHS) in Frankrijk . 

 

Hier gaf Frans instructie en menig leerling is hier solo gegaan. Ondertussen vlogen 

vele andere kisten die dagen dan een leuke tour om s ’avonds weer samen te kijken 

of de baanverlichting  nog steeds functioneerde. Jawel, night VFR behoorde ook tot 

de mogelijkheden. Door de jaren heen wijzigde Bourg enigszins doordat er minder 

leerlingen kwamen en er meer ervaren vliegers op af kwamen. Frans werd ook wat 

ouder en ging helaas op een gegeven moment niet meer mee. Zo ontstond een an-

der soort “Bourg” waarbij we een week lang door heel Europa vlogen. Tsjechië, Oos-

tenrijk, Italië, Kroatië, Spanje en zeker Frankrijk (tot Corsica aan toe), we hebben het 

allemaal gezien! Daarbij werd er veel ervaring opgedaan, veel geleerd en stond veilig-

heid altijd voorop. 

Nu PeterZ een stapje terug doet en Gijs en ik hem hebben ingehuurd als onbezoldigd 

adviseur, is het tijd om het roer weer enigszins om te gooien. Althans, we vallen terug 

op een concept, dat we al vaker gehanteerd hebben waarbij we het eerste deel van 

de week hoppen en dan een aantal dagen (op redelijke afstand van Seppe) de kam-

pen opslaan. Voordeel is dan, dat mensen met wat minder ervaring relatief eenvoudig 

die kant uit kunnen komen voor het laatste deel van de vliegweek. Dus je kan dan 

zonder ingewikkelde RT communicatie in 2,5 uur in Frankrijk arriveren. We verblijven 

dan in Oost-Frankrijk en vanaf daar kun je dan simpelere vluchten maken naar het 

westen of wat avontuurlijker aan de bak richting de Alpen en Zwitserland. ’s Avonds 

eten we gezamenlijk en is er voldoende tijd voor sterke verhalen.  

In ieder geval kun je op elk moment meedoen. Je kunt de hele week meegaan, maar 

ook een avondje langskomen. Wat dat betreft zijn we flexibel. Inmiddels zijn de eerste 

aanmeldingen binnen. Natuurlijk van mensen die het concept kennen, maar schroom 

niet, meld je zeker aan als je gewoonweg eens rustig wat meer “buitenland ervaring “ 

op wilt doen. Frankrijk is daarvoor een perfect land met veel ongecontroleerde en ge-

makkelijk aan te vliegen velden. Ook de radio communicatie is vaak erg simpel en 

soms is die er helemaal niet en moet je gewoon “blind” oproepen en goed uitkijken. 

Werkelijk een heerlijk vliegland, zeker als je bedenkt dat de landingstarieven van b.v. 

Lille, Annecy, Straatsburg, Basel en Lyon veel lager liggen dan op Seppe. Soms zelfs 

geheel gratis…..  

Naast al deze ervaringen, heeft dit evenement nog een ander belangrijk aspect. Het is 

echt het enige langdurige uitje van de club waarbij je voor jou onbekende clubleden, 

kunt leren kennen. Schroom daarom dus niet en trek die stoute schoenen aan en 

meld je via de club website aan! We vertrekken maandag 23 juni en zijn zondag de 

30e juni weer terug. Het exacte programma volgt later, maar we hebben de Robins in 

ieder geval al gereserveerd voor de liefhebbers! 

 

Franse Groeten 

Philip & Gijs 
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KERSTBORREL 17 DECEMBER 2023 



 

 

Albatros | Nr. 01 | 2024                                       25                                                                

 



 

 

Albatros | Nr. 01 | 2024                                       26                                                                

INTRODUCTIE 
Mijn naam is Erwin van der Waal (49) en woon in Osterhout met mijn vrouw en twee 

kinderen. Ik heb al 27 jaar een eigen IT (maatwerk software development) bedrijf.   

  

Als kind wilde ik piloot worden, maar dat is er nooit van gekomen. In 2003 ben ik met 

modelvliegen gestart en eind 2018 toch maar overgestapt naar het echte ("full-size") 

werk. In dat jaar kreeg mijn zoon spontaan een proefles aangeboden bij Breda Avia-

tion. Dat heeft wel wat aangewakkerd. Niet veel later kreeg ik zelf een BA-proefpak-

ket cadeau van mijn vrouw en was het virus niet meer te beteugelen.  

  

…Tja, van het een komt het ander...    

  

Twee jaar geleden ben ik, samen met clublid Marc Sytsema, begonnen aan de bouw 

van een eigen vliegtuig (Sling TSi). Het einde is inmiddels in zicht en we hopen ons 

toestel uiterlijk Q2 naar Seppe te verhuizen.  

  

Met een eigen toestel ontstaat meer flexibiliteit om langer en verder te vliegen. Ik 

hoop hiermee dan ook de nodige (vlieg) avonturen met gelijkgestemden te gaan be-

leven. Daar kijk ik enorm naar uit.  

 

Groet 

Erwin van der Waal 
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WAAR ZIJN ONZE CLUBTOESTELLEN 

GEBLEVEN? 
 

Met dank aan Berend Jan Floor van Aironline.nl en met dank aan ons lid Martin 

Vermunt konden we even terug duiken in de rijke historie van onze clubtoestel-

len. 

Wellicht volgen er komende tijd nog meer historische plaatjes met uitleg. 

 

PH-VSK 
Deze Cessna is in licentie gebouwd in Reims (Fr.) Op 26 maart 1976 werd de kist in 

Nederland ingeschreven als PH-VSK. Dit kistje heeft dus een Nederlandse historie! 

PH-VSK Reims/Cessna F150M op Lelystad, 21 mei 1977 (Foto: Henk Wadman). 

 

De toenmalige Cessna dealer Air Service Holland uit Twello (bij Teuge) verkocht het 

toestel aan Stichting Vliegmaterieel Hoeven voor onze vliegclub. Veel toestellen van  

Vliegclub Seppe begonnen/beginnen met PH-VS.. In januari 1978 verhuisde het toe-

stel naar Hilversum en kwam op naam van Airborne Air Service te staan. In augustus 

1979 kwam de PH-VSK weer terecht bij de importeur die het op haar beurt naar En-

geland verkocht waar het in januari 1980 als G-FAYE werd ingeschreven. Op 8 januari 

2007 werd de G-FAYE uitgeschreven. Het kistje verloor daarmee haar luchtwaardig-

heid. 
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Tegelijk met een Piper Apache werd de G-FAYE eind november / begin december 

2016 gedemonteerd op Peterborough/Sibson Airfield. Op 5 december 2016 waren 

beide toestellen in de werkplaats van Dinoland in Heino aangekomen. Daar is in fe-

bruari 2017 het toestel eerst grondig schoongespoten. Begin maart 2017 kreeg de 

Cessna zijn huidige “Indiana Jones” uiterlijk. Dat is best grappig en gedetailleerd ge-

daan, het toestel ziet eruit alsof het jarenlang in de jungle heeft gevlogen. Sinds 28 

maart 2017 staat de “N48550” bij de entree van Dinoland. 

 

MEDEDELINGEN  

 

Nieuwe leden 

 
• Op 27 december meldde Jan Verwoerd uit Rijen zich aan als geassocieerd 

lid. Jan is al vanaf 1992 in het bezit van SEP brevet. 
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• Op 2 januari verwelkomden we als 1e nieuwe lid van 2024 Erwin van der 

Waal uit Oosterhout. Erwin is in het bezit van een PPL-SEP en heeft zijn 

opleiding destijds bij BA gevolgd. 

 
• Nico Kroos uit Hendrik Ido ambacht heeft zich op 8 januari anangemeld als 

geassocieerd lid. Nico heeft sinds 2021 een brevet. 

 

Allen hartelijk welkom bij Vliegclub Seppe. 

 

 

Overleden 

 
• Op 5 januari jl. is op 71-jarige leeftijd oud clublid Hans Oortman overleden. 

We zullen Hans herinneren als de enthousiaste vlieger op de Yak-52 en oud-

voorzitter van het Vliegend Museum. Op 12 januari is op het vliegveld een 

afscheidsdienst gehouden en als eerbetoon een missing man formatievlucht 

met 4 Yak vliegtuigen. Indrukwekkend
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•  
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